


2 Missie & Visie 
 
De doelstelling van Stichting Immanuël is het evangelie van Jezus Christus 
bekend maken door er te zijn voor onze naasten. Onze drijfveer is wat 

God ons opdraagt in Jesaja 58:7 (HSV, met enkele toevoegingen): 
 

Ik wil “dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt en de ontheemde (en 
hulpeloze en arme) een thuis biedt, dat als u een naakte ziet (of iemand 
die het koud heeft), u hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en 

bloed (familieleden die hulp nodig hebben) niet verbergt.” 
 

Ons hart gaat uit naar de zwakkeren in de maatschappij: armen, 
verslaafden, ouderen en kinderen, m.n. weeskinderen. Dit zijn overal in de 

wereld de meest kwetsbare mensen. In de landen waar wij werken 
ontbreekt de sociale draagkracht om naar deze groepen om te zien. Door 
uit te reiken naar deze mensen kunnen we ze bereiken met het evangelie 

en ook met goederen die ze dagelijks nodig hebben. 
 

Zo willen we in woord en daad gestalte geven aan onze opdracht. Daarbij 
werken we met veel vrijwilligers, met verschillende kerkelijke 
achtergronden, en worden we geholpen door verschillende vluchtelingen 

uit Oekraïne.  
 

Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de betrokkenheid 
van en ondersteuning door onze achterban, in de vorm van gebeden en 

financiën, en door de inzet van vrijwilligers.  
 
 

 
Colofon 

 
Stichting Immanuël, Oosterstraat 24, 9771 AS Sauwerd 
 

Website: www.immanuelhelpt.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/stichtingimmanuel/ 

E-mail: info@immanuelhelpt.nl 
 

Bankrekening: NL73 RABO 0320 7511 63 
 
KVK: 02067971 Groningen  

BTW: NL.8086.47.866.B.01  



Halverwege het jaar is een goed moment om een tussenbalans op te ma-
ken en u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.  

 
In de afgelopen periode hebben we een bezoek gebracht aan Petru Preda, 

onze contactpersoon in Roemenië. Dat bezoek heeft geleid tot plannen 
voor enkele projecten. In deze nieuwsbrief leest u erover.  

De oorlog in Oekraïne gaat helaas nog steeds door. We blijven betrokken 
bij de mensen in nood en ook daarover leest u meer.   
Als stichting blijven we ook werkzaam in Kenia. We zijn onder andere be-

trokken bij de school van pastor Joshua in Kibera, een sloppenwijk in Nai-
robi. Een voorbeeld van onze hulp daar: dit voorjaar werd een klaslokaal 

door zware regenval verwoest. We konden financieel ondersteunen zodat 
het lokaal snel weer hersteld kon worden (zie de foto’s hieronder).  
Al deze werkzaamheden kosten geld. Om meer te kunnen doen is meer 

geld nodig. Daarom lanceren we de ‘Club van 100’ en nodigen u uit daar 
deel van uit te gaan maken. Kortom: er is weer genoeg te lezen!  

 
We wensen u veel leesplezier!!  

Herman en Yvonne 
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Zomer 2023: een tussenbalans 

Klaslokaal na zware 
regenval in Kibera, 
Nairobi, Kenia. 

Herstel van het klaslokaal 
in volle gang. 



4 Roemenië 

Eind mei zijn we op bezoek ge-
weest bij onze contactpersoon in 

Solovastru: Petru Preda. 
  

Petru Preda 

Petru is iemand met een herderlij-
ke gave, die zijn leven in dienst 
van Jezus en zijn medemens heeft 

gesteld. Hij is een Roma (zigeuner) 
en hij werkt onder de Roma bevol-

king in zijn eigen dorp en omlig-
gende dorpen.  

 
Zijn bediening bestaat uit het be-
zoeken van mensen in zijn dorp en 

dan voornamelijk de meest armen. 
Zijn doel is hen, waar mogelijk, 

ondersteunen. Daarnaast komen er 
dagelijks mensen bij hem aan de 
deur met vragen van allerlei aard 

of gewoon voor een gesprek. Op 

deze manier mag en kan hij het 
evangelie van Jezus bekend maken 

in zijn eigen omgeving. 
 

Tijdens ons bezoek zijn we met 
Petru meegegaan op huisbezoeken 

bij mensen in zijn dorp en daar 
buiten. Het is bijzonder hoe God 
hem gebruikt en er steeds weer 

nieuwe mensen op zijn pad komen. 
De leefomstandigheden van som-

mige mensen die we hebben be-
zocht zijn van een niveau dat we 
niet echt verwachten in Europa. 

Wat een enorme armoede!  
 

Daniël en Gabriëlla 

Om een voorbeeld te geven willen 
we iets vertellen over Gabriëlla, 

haar man Daniël en hun 4 kin-
deren. Gabriëlla is 23 jaar en in-
middels moeder van 4 kinderen. 

Daniël is de zoon van een prostitu-
ee. Dit heeft als gevolg voor hen 

dat ze niet geaccepteerd worden in 
hun sociale omgeving. Daniël is 
hier zijn hele jonge leven al mee 

geconfronteerd.  
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Daniël heeft op dit moment werk 
als schaapsherder. Dat geeft enige 

vorm van inkomen, maar het is bij 
lange na niet genoeg. In de winter 

is het lastig  voor hem om werk te 
vinden. Voor hun jonge gezin is dit 

een stressvolle situatie want er is 
dus niet genoeg geld voor voedsel, 
luiers en hygiëneproducten.  

Wat ze ons ook vertelden is dat ze 
opzien tegen de winter omdat ze 

geen geld hebben voor brandhout 
om hun huisje mee te verwarmen 
en om op te koken.  

 
Toen wij daar waren, werden we 

steeds herinnerd aan wat er staat 
in Jakobus 2:15 & 16: 

 
“Als er nu een broeder of zuster 
zonder kleding zou zijn en gebrek 

zou hebben aan dagelijks voedsel, 
en iemand van u zou zeggen: ga 

heen in vrede, word warm en word 
verzadigd, en u zou hun niet geven 
wat het lichaam nodig heeft, wat 

voor nut heeft dat dan?” 
 

Dit is een gewetensvraag! We mo-
gen het evangelie aan deze men-

sen bekendmaken, maar we mo-
gen hen ook helpen met de fysieke 
dingen waar ze niet aan kunnen 

komen. 
 

Samen met Petru hebben we, na 
onder andere dit bezoek, twee pro-
jecten bedacht om de arme men-

sen in Roemenië te helpen: een 

toilettenproject en een haardhout 
project. 

 
Toilettenproject 

Ten eerste willen we het toiletten 
project weer gaan opstarten. Dit 

hebben we al eerder gedaan en dit 
was -en is nog steeds- tot grote 
zegen voor veel mensen. Daniël en 

Gabriëlla hebben geen toilet en zo 
hebben we inmiddels nog 3 andere 

gezinnen zonder een toilet. We wil-
len graag in deze basisbehoefte 
gaan voorzien.  

We zijn van plan dit project anders 

aan te pakken dan voorheen. We 
willen de materialen lokaal kopen 

en lokale mensen betrekken om de 
toiletten te bouwen in Roemenië, 
dus niet zoals voorheen in Neder-

land. 
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Haardhoutproject 
Het andere project dat we willen 

opstarten is het haardhoutpro-
ject. Dit houdt in dat we een 

aantal mensen, waar Petru mee 
in contact staat en waarvan de 

situatie schrijnend is, willen 
voorzien van brandhout en even-
tueel een goede houtkachel. Dan 

kunnen ze in elk geval warm de 
winter doorkomen en eten ko-

ken! Dat is voor hen een grote 
zorg minder.  

OEKRAÏNE 
 

Hulpgoederen 
Dit jaar hebben we 4 vrachtwagens 

met humanitaire goederen ver-
stuurd naar Oekraïne. De laatste 

was begin juli.  
God heeft ons gezegend met 15 
vrachtwagens met goederen vanaf 

maart vorig jaar. Daar zijn we 
dankbaar voor. 

We merken dat de inbreng erg te-
rugloopt en we zullen òf met klei-
nere transporten spullen moeten 

vervoeren, met vrijwilligers, òf 
transporten moeten combineren 

met anderen.  
We zullen zien welke deuren God 

nu voor ons open gaat doen. 
 
Iryna Yuzefko 

Iryna zal naar Nederland komen 
voor een korte vakantie vanaf 16 

augustus tot en met eind augustus. 
Ze wil hier even tot rust komen, 
samen met haar kinderen, en gaat 

een aantal vrienden bezoeken. Eind 
augustus zal ik (Herman) haar, met 

haar kinderen, terugbrengen. Ook 
onze zoon Mark gaat mee.  

 
Mark 
Mark zal in Oekraïne blijven voor 

onbepaalde tijd. Hij zal daar mee-
helpen in de bediening van de kerk 

in Lutsk en hij hoopt hier zelf ook 
levenservaring op te doen en gees-
telijk te groeien in zijn geloofsle-

ven. We zijn benieuwd hoe deze 
tijd zal zijn voor hem.  
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De Club van 100 is een idee dat na 
de reis naar Roemenië is ontstaan. 

Het doel is om financiën te verwer-
ven voor de stichting en de ver-

schillende projecten. Nu stellen we 
ons vertrouwen niet op financiën, 

maar op God. We willen jullie dan 
ook in de eerste plaats vragen om 
te bidden dat God dit idee wil zege-

nen. 
 

Wat houdt de Club van 100 in? We 
zoeken 100 (of meer) kleinere 
sponsors die 20 euro per maand 

willen doneren. We zetten hieron-
der uiteen waar dit geld naar toe 

gaat: 
 

Administratiekosten (13%):   
Dit houdt in: bankkosten, accoun-
tant (jaarverslag etc.) en verzeke-

ringskosten. 
 

Projectkosten (20%): 
Hierbij moet u denken aan: materi-
alen om toiletten te bouwen, 

haardhout, gereedschap, brandstof 
voor vervoer ter plaatse en vergoe-

ding lokale medewerkers.  
 

Evangelisatiekosten (67%): 
• Vergoeding  Petru (Roemenië) 
• Vergoeding  Iryna (Oekraïne) 

• Reiskosten om projecten te be-

zoeken. 
• Reiskosten ter plaatse: autokos-

ten en brandstof. We helpen ook 
met het onderhoud van de auto's 

van Petru en Iryna. Zonder auto 
kunnen ze hun werk niet doen! 

• Goederen die we kopen voor de 

mensen die bezocht worden door 

Petru in Roemenië en Iryna in 
Oekraïne en voor Kenia. Daarbij 

kunt u denken aan voedsel, hygi-
ëneproducten, medicatie etc. 

 
Financiën is altijd lastig om te om-
schrijven omdat je nooit precies 

weet welke kosten gemaakt wor-
den. Zo zal bijvoorbeeld het ene 

jaar meer geld naar projecten gaan 
dan naar evangelisatie. En in het 
volgende jaar kan het net anders-

om zijn. Bovenstaande is dus een 
globaal beeld van waar we het geld 

aan besteden. 
 

Zelf ontvangen we geen vergoe-
ding of iets dergelijks.  
 

Spreekt dit idee u aan? Wilt u 
investeren in het evangelie? 

Word dan sponsor van de Club 
van 100! 
 

Vul dan het incasso formulier in en 
zend het naar: 

 
Stichting Immanuël 

Oosterstraat 24 
9771 AS Sauwerd 

 

Of scan het in en mail het naar: 
  

info@immanuelhelpt.nl  
 
U kunt het ook persoonlijk geven 

aan Herman of Yvonne of aan een 
van onze bestuursleden. 



8 Help ons helpen! 

Algemene gift tbv onkosten 1000 

Herman & Yvonne v. Dijken 1002 

Iryna Yuzefko, Oekraïne 1003 

Bouwprojecten, Roemenië 1011 

Kenia Kinderwerk/voedsel 1012 

Petru Preda, Roemenië 1020 

Codes ten behoeve van (eenmalige) giften 

Voor ons werk zijn we volledig afhankelijk van giften. Zoals u op de vo-
rige pagina hebt gelezen roepen we daarom de ‘Club van 100’ in het le-

ven. Daarnaast is het mogelijk om, via de stichting, op andere manieren 
de armen en hulpbehoevenden te ondersteunen.  

 
Vaste sponsors 

We hebben voor een aantal projecten vaste sponsorinkomsten. 
Voorbeelden zijn: het kinderkanker ziekenhuis in Lutsk en Pastor John 
en Joshua en hun scholen en kerken in Kibera (Nairobi, Kenia). Wilt u 

hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op (zie pagina 2). 
 

Eenmalige giften 
Ook eenmalige giften zijn van harte welkom. Gebruik dan één van de 
hieronder vermelde codes. Het bankrekeningnummer is op pagina 2 

vermeld. 

Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je op-

brengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je pers-

kuipen overlopen van nieuwe wijn. 

Spreuken 6 : 9, 10 (HSV) 


